
Kerkgebouwen zijn bouwwerken die sterk verankerd zijn in ons collectieve 
geheugen; ze vormen een belangrijk onderdeel van het karakter van onze 
steden en dorpen. De realiteit is echter helaas dat veel kerkgebouwen 
afgestoten worden, wat vaak ook sloop betekent. Dit kan voorkomen worden 
als er op tijd nagedacht wordt over de toekomst van een kerkgebouw. 
Samen kun je nadenken over een passende visie waarbij de waarde van een 
kerkgebouw als gastvrije plek vormgegeven kan worden.  

Een brug bouwen tussen 
mens en kerkgebouw

TEKST & BEELD STUDIOSCHAEFFER

Studioschaeffer

Brainstormen over de toekomst van uw kerkgebouw? 
Studioschaeffer gaat graag het gesprek aan! 

www.studioschaeffer.nl

De architecten van Studioschaeffer hebben vanuit hun ach-
tergrond affiniteit met kerkgebouwen. We spreken hierover 
met één van de gespecialiseerde architecten: ir. Christine 
van Deursen – van der Veen.  

Waarom fascineren kerkgebouwen jou? 
Christine: “Toen ik in 2014 begon met mijn studie Architec-
tuur in Delft kreeg ik vaak de vraag van mensen wat ik wilde 
ontwerpen. ‘Een kerk’, was dan steevast mijn antwoord. 
Ja, en bruggen vond ik gaaf. Op het eerste gezicht twee 
totaal verschillende archetypen, maar toch hebben ze iets 
gemeen. Ze zijn beide zeer bepalend voor ons landschap en 
staan in teken van verbinding.” 

“Kerken zijn vaak gebouwen waar men alle energie 
en tijd in stak om iets bijzonders neer te zetten. 
Ze staan voor mij dan ook symbool voor 
samenwerken, waarbij de bouw zelfs meer-
dere eeuwen kon duren. Het zijn daarom 
belangrijke cultuurhistorische plekken 
geworden die door de jaren heen gevormd 
zijn. Ik vind het belangrijk dat onze kerkge-
bouwen in verbinding met de omgeving en 
mensen blijven staan.” 

Wat doet Studioschaeffer? 
Studioschaeffer heeft veel ervaring met reno-
vatie, verbouwen en transformatie. Ze kunnen 
daardoor kerkrentmeesters inzicht geven in de 
te verwachten kosten en baten bij bijvoorbeeld 
verduurzaming of een verbouwing van het kerkgebouw. 
Daarnaast denken ze ook graag mee bij het maken 
van een toekomstvisie voor kerkgebouwen. 

Christine: “Als architect merk ik een groot verschil als ik praat met 
mensen over hun kerkgebouw. Het zijn plekken die gedragen zijn 
en worden door de mensen in haar omgeving. Hierin schuilt ook 
een uitdaging: zeker in gemeenten waarbij vergrijzing en een 
terugloop van gemeenteleden de realiteit is, zien we dat de kos-
ten niet meer zijn te dragen door de leden zelf. Ik hoop met de 
talenten die ik gekregen heb iets bij te kunnen bijdragen aan het 
behoud van kerken in Nederland. Hoe lastig die puzzel ook is.” 
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